
MEEUWEN BOSLOOP SCHOORL 
 
Zondag 21 december streken de Meeuwen neer in het door vele lopers geliefde 
Schoorl voor de Chronos Bosloop. Ommenabij 10,5 km (+ 200 m) over 
heuvelachtige bospaden. Een kolfje naar de hand voor de echte specialist. Een 
van die liefhebbers is Thijs Mossel, die na de kenmerkende vlotte start van 
Remco Kes, het tempo zodanig opvoerde, dat na 2 kilometer niemand meer 
kon volgen. Het is geen Meeuw, eerder een Condor! De in blakende vorm 
verkerende loper verdween als een stip aan de horizon voor uw verslaggever, 
die content was met de 2e plaats. Bij elk haarspeldbochtje even omkijken of 
Meeuw nummer drie Steven Kwakman op geruststellende afstand was, maar 
heel spannend werd het niet. Eerdergenoemde Remco, wanneer zal hij het 
leren niet zo dolenthousiast te starten, kwam zwaar hijgend als vierde over de 
meet. Grote (ook letterlijk) afwezige was Johan Smit. De strijd tussen de titanen 
Remco en Johan zal in 2026 weer een vervolg krijgen…  
Op de vijfde plaats kwam Klaas Ettema aangesneld. Ook hij verkeert in 
uitstekende vorm, wat hij vorige week bij de St. Georgecross ook al liet zien. 
Simon Kroon, die uiteindelijk als zevende finishte, had goed zicht op de 
nummer zes, Sander Collet. De strategie van Simon was om zo geruisloos 
mogelijk Sander proberen te achtervolgen en liefst in te halen. Als Sander je 
namelijk in de gaten krijgt, gaat hij ‘groen zien’, en heeft hij ineens een extra 
versnelling in huis. Dan verandert hij in een ware hulk, aldus Simon. Iedereen in 
Schoorl kan opgelucht ademhalen dat dat niet gebeurd is.  
Snelste dame van de dag werd op de 18e plaats Petra Lautenschütz-Vink, die 
ook helemaal in haar nopjes is met een parcours als dit. Mariska Bond, Afke 
Collet en Juliët Koning kwamen niet ver daarachter in die volgorde over de 
finish. Juliët had goed in de gaten gehouden of Elmar Westerveld haar niet per 
ongeluk toch nog zou inhalen aan het einde. Achter Elmar kwam (we zijn 
inmiddels op plaats 23 aanbeland), de naar eigen zeggen in olympische dip 
verkerende, Arno van Ballegooij over de finish. Te weinig tijd om te trainen, dan 
ga je conditioneel iets moeten inleveren. Echter voorlopig ook nog geen 
gouden medaille bij het olympisch dippen, want hij loopt zeker niet achteraan. 
De 35 deelnemende Meeuwen, geen van hen verdwaald in het bos deze keer, 
dronken hun machtige warme chocolademelk met slagroom, en keerden weer 
tevreden huiswaarts.  
De Meeuwen wensen u gelukkige Kerstdagen en een gezond en sportief maar 
ook gezellig 2026! 
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